
 

-Nieuwsbrief- 
januari 2024 

* Inleiding 

Bij de start van een nieuw jaar is het een goede gewoonte om terug te kijken. Wat is er het 

afgelopen jaar allemaal gebeurd? Welke stappen hebben we genomen om het museum 

nog meer uit te breiden en de archeologie onder de aandacht te brengen van een breed 

publiek?  

We vertellen erover in deze nieuwsbrief, maar we kijken vooral vooruit want we hebben 

zoveel nieuwe plannen. Een tijdelijke tentoonstelling die een ander licht werpt op de 

archeologie, nieuwe activiteiten voor de jeugd en de afronding van het jubileumjaar. 

 

In memoriam Tom ten Hoope. 

Bij de start van het nieuwe jaar werden we opgeschrikt door het bericht van het 

overlijden van ons bestuurslid Tom ten Hoope. Hoewel Tom de laatste periode door zijn 

teruglopende gezondheid wat minder actief kon zijn liet hij zich zoals hij het zelf zei “op 

de goede momenten” niet weerhouden; bestuursvergaderingen bijwonen, 

museumdiensten draaien, meedoen bij de activiteiten voor de jeugd en achter de 

schermen contacten aanboren en zaken in de week leggen.  

In 2023 vierden we als Stichting Regionale Archeologie Baduhenna ons 25 jarig 

jubileum. Het eerste bestuur uit die beginjaren werd gedecoreerd met de “Scherf van 

verdienste” en Tom was een van hen. 25 Jaar lang, actief en betrokken, pleitbezorger 

voor de archeologische waarden in Heiloo. Zowel in zijn periode als wethouder van de 

gemeente als in zijn periode als bestuurslid van Baduhenna. Dankbaar hebben we al 

die jaren profijt mogen hebben van het netwerk van Tom, zijn vele contacten, zijn 

kennis van zaken en zijn kwaliteit om dingen voor elkaar te krijgen. De uitgave van het 

boek “Heiloo onder je voeten” was een droomwens van Tom en die is uitgekomen.  

Naast zijn gezin en al zijn vele andere activiteiten kreeg Baduhenna altijd aandacht 

van Tom. Nu zal Tom voortleven in onze gedachten, als een kostbare scherf die deel 

uitmaakt van ons geheel.  

 

 

 

 



* Van de voorzitter 

In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar waarin we ons 25 jarig jubileum 

hebben gevierd. Naast deze terugblik kijken we ook vooruit naar de activiteiten voor het 

komende jaar. Er staat weer genoeg op stapel. 

Ik wil in deze nieuwsbrief stilstaan bij een héél bijzondere gebeurtenis van het afgelopen jaar. 

Die vond plaats tijdens het vrijwilligersuitje op 13 oktober. Wij waren uitgenodigd om de 

tentoonstelling ‘Nederland rond het jaar 1000’ te bezichtigen in het Rijks Museum voor 

Oudheden (RMO) in Leiden. De uitnodiging kwam van Luc Amkreuz, conservator van het 

RMO. Die dag gingen we met 20 vrijwilligers in de bus naar Leiden. In de middag werden we 

door Luc welkom geheten en kregen we een uiteenzetting over de tentoonstelling en zijn 

werk als conservator.  

 

Luc had daarbij nog voor een verrassing gezorgd. Op de tafel lagen, keurig in een doos met 

beschermend materiaal, de vijf sikkels die in Heiloo bij de Krommelaan zijn gevonden. Dat 

was voor ons een ‘Ah’ moment! Daar lagen ze dan te glinsteren, de originele sikkels, vier 

vuurstenen en één bronzen sikkel! Een kostbaar geheel. Hoogstwaarschijnlijk als offer in een 

rituele depositie geplaatst vér voor het begin van de jaartelling. In 1932 bij toeval gevonden 

en gelukkig samen bewaard gebleven. We wilden ze natuurlijk graag aanraken, vasthouden, 

wegen hoe zwaar ze zijn, maar dat was uiteraard strikt verboden. Na onze gapende blikken 

werden ze veilig opgeborgen en verdwijnen ze weer in het depot van het RMO. Helaas 

maken ze geen deel uit van de vaste tentoonstelling! 

Gelukkig hebben wij in het Archeologisch museum Baduhenna prachtige replica’s die u 

gedurende het hele jaar kunt bekijken. Komt u weer eens langs om ze te bewonderen en zo 

mogelijk het verhaal eromheen te horen? Voor groepen (familie, bedrijf, club, sociëteit) 

geven we graag een rondleiding waarin we het verhaal van de sikkels van Heiloo opnemen. 

Kijk op de website www.baduhenna.nl welke arrangementen er mogelijk zijn of neem 

contact met ons op via info@baduhenna.nl  

Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2024 toe! 

Fons Morsch 

*Donateursbijeenkomst op 27 januari 

Het jubileumjaar sluiten we op zaterdag 27 januari 2024 af met een speciale bijeenkomst voor 

de donateurs van Baduhenna. Het wordt een gezellig samenzijn om bij te praten, met een 

rondleiding langs de nieuwste ontwikkelingen in het museum en met een blik vooruit naar de 

activiteiten in 2024. Uw wensen en ideeën horen we graag en met de steun van onze 



donateurs hopen we in 2024 verder te groeien en vooral de activiteiten voor de jeugd verder 

uit te breiden. 

Wees welkom op zaterdag 27 januari vanaf 15.00 uur. Graag voor 24 januari aanmelden via 

communicatie@baduhenna.nl  

* Van de penningmeester 

Het afgelopen jaar is financieel gezien een goed jaar geweest. De basis wordt gevormd door 

de bijdragen van onze donateurs. Daarnaast brachten diverse  activiteiten ook geld in het 

laatje. Wellicht wilt u als lezer van deze nieuwsbrief ons ook steunen.  

Dat kan via een donatie op ons rekeningnummer  

NL 84 RABO 0358 2782 28 

 

t.n.v. Stichting Regionale Archeologie Baduhenna in 

Heiloo 

o.v.v. donatie 2024 of via deze QR code: 

 
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI); aldus is uw gift – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de belasting. 

 
Het financieel overzicht 2023 vindt u samen met het jaarverslag 2023 na 15 februari op 

www.baduhenna.nl 

 

* Lezing “Buitenplaats Vrieswijk in Heiloo” 

Rijkdom macht en status, het goede leven in de buitenhuizen van Heiloo. Maar hoe leefden 

ze, wat aten ze en hoe maakten ze indruk op hun gasten? Op 26 november kwamen de 50 

belangstellenden alles aan de weet.  

Arsène Haverman nam ons mee op ontdekkingstocht door zijn tuin, waar hij de funderingen 

van Huize Vrieswijk blootlegde en een beerput vol voorwerpen aantrof. Prachtig serviesgoed 

en exotische voedingsresten. Daar ging Wouter van der Meer mee aan de slag en uit de 

onderzoeksresultaten van de voedingsresten en plantenresten schetste hij het beeld van een 

feestdiner bij de gegoede lui; groenten en fruit uit eigen tuin en zelf gefokte dieren zoals 

konijnen en pluimvee. Marcel van Stigt dook in de geschiedenis van de bewoners en 

naamgevers van het buitenhuis, de familie De Vries en de familie Sonck. En die laatste Sonck; 

dat was een bijzonder sujet daar kun je een boek over schrijven!  

 

mailto:communicatie@baduhenna.nl
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
http://www.baduhenna.nl/


* Jeugdactiviteiten. 

De Kinderboekenweek met als thema “Bij ons thuis in Heiloo” werd bij basisschool De Duif 

feestelijk afgesloten met een presentatie van culturele activiteiten die je in Heiloo kunt 

ondernemen. Baduhenna was daar present met een lokaal vol activiteiten en informatie om 

zo de kinderen en(groot)- ouders kennis te laten maken met archeologie. Het liep storm de 

kinderen leefden zich uit met een memory spel, puzzels, kleurplaten, boekjes, voorwerpen 

ontdekken.  

Als vervolg daarop werd de middag “Baduhenna maakt er een potje van “ georganiseerd. 

Scherven sorteren en plakken zodat en weer een bord of potje ontstaat. Twaalf kinderen 

gingen aan de slag en konden met een gerestaureerd object naar huis. En wie het niet in 1 

middag afkreeg kwam de week erna weer terug. Voor Baduhenna een aansporing om 

komend jaar meer jeugdactiviteiten te organiseren. Een ontdekdoos, een project “de 

beerput”, er is van alles in ontwikkeling.  

 

* Museum 

De vaste collectie is afgelopen jaar flink uitgebreid; een waterputten ruimte, het 

pijpenkabinet en extra vitrines met vondsten van de buitenhuizen Ter Coulster en Nijenburg. 

Daaraan gekoppeld werden deze thema’s in het museum uitgelicht, met informatie 

brochures, filmpjes en QR codes.  

De thema tentoonstelling “Heiloo onder je voeten, 100 jaar archeologische opgravingen in 

Heiloo” was een prachtige aanvulling op het boek dat geschreven is over de archeologie 

tussen 1921 en 2021. Het boek is uitverkocht en de tentoonstelling wordt vervangen door een 

nieuwe thema expositie “Kunst uit scherven”. Deelnemers aan de Zomerschool Hoorn lieten 

zich inspireren door het archeologisch materiaal van Baduhenna en hun kunstwerken 

worden vanaf medio februari getoond. Dat geeft een bijzondere kijk op archeologie! 

* Veldwerk 

De vrijwilligers van Baduhenna die betrokken worden bij het veldwerk konden dit jaar niet 

veel aan de slag. We verwachten dat het komende jaar, als de terreinen van de 

vakantieparkjes bij de Westerweg worden onderzocht, meer werk zal opleveren.  

Toch was dit jaar wel bijzonder door de opgravingen aan de Raadhuisweg. Bijzondere 

sporen die erop wijzen dan er al in de oudste fase na 710 gewoond werd naast de Witte Kerk. 

In een van de plaggen waterputten werden de blokken tufsteen van de oude kerk 

gevonden.  



 

En natuurlijk de vondsten na de storm bij Ter Coulster, die staan nu in de vitrine in het 

museum. 

* Documentatie 

Van de archeologische onderzoeken die in Heiloo zijn uitgevoerd zijn enorm veel gegevens 

bewaard gebleven. De amateur archeologen uit de eerste jaren van Baduhenna hebben 

hun bevindingen in veel documenten zoals dagrapporten, vondstenlijsten, schetsen en foto’s 

vastgelegd. Inmiddels is dit materiaal grotendeels gedigitaliseerd. Daarnaast zijn van alle 

opgravingslocaties nu ook de onderzoeksrapporten van de archeologische bureaus 

verzameld. Dat betekent dat Baduhenna nu een vrijwel complete documentatie heeft over 

100 jaar archeologische opgravingen in Heiloo. Het geheel is daarmee toegankelijk 

geworden en voor de toekomst bewaard.  

 

* Terugblik afgelopen periode 

Het laatste kwartaal van 2023 stond bol van de activiteiten en veel bezoekers aan het 

museum. 

• De vrijwilligers zijn al 25 jaar een onmisbare schakel bij Baduhenna. Reden genoeg om 

een vrijwilligers dag te organiseren, het werd een archeologisch “schoolreisje” naar 

Leiden. Bij Archol schetste Joris Brattinga het proces van vondst naar vitrine aan de 

hand van twee prachtige vondsten uit Zuiderloo; een dissel van walvisbot en een 

doosje van berkenbast. Deze net geconserveerde unieke voorwerpen konden we als 

eersten bewonderen. Bij het Rijksmuseum van Oudheden gaf Luc Amkreutz een 

presentatie over “Het jaar 1000” en kregen we een rondleiding door de gelijknamige 

tentoonstelling.  



• De donateurs en vrijwilligers van het RAG en de vrijwilligers van de Historische 

Vereniging Uitgeest kwamen op bezoek en waren onder de indruk van de collectie 

die we beheren en de verhalen die we erbij vertellen. 

• Met 9 deelnemers werd de archeologische wandeling door Ypestein gelopen.  

• De workshop “Sieraden van archeologisch materiaal “ was weer een succes.  

• De Rabo Club Support actie bracht ruim 600 euro op. Dank voor al die stemmen die 

aan Baduhenna zijn gegeven. De opbrengst wordt besteed aan een nieuw project 

voor de jeugd. 

• Via Does Goed werden mooie stoelen voor de kantoorruimte verkregen.  

• Het VIP heeft geholpen om de vacatures voor vrijwilligers onder de aandacht te 

brengen. 

• En tot slot werd het museum gepoetst. Archeologie is (voor sommigen) een stoffige 

bezigheid, de vrijwilligers hebben het museum gepoetst, de vitrines stralen weer. 

Daarna werd het jaar afgesloten met een gezellige lunch en mooie luisterliedjes van 

vrijwilliger Srdjan. 

* Vooruitblik januari-maart. 

• 27 januari; Donateursbijeenkomst. 

• februari; Opening expositie “Kunst uit scherven”. 

De actuele informatie over de activiteiten kunt u vinden op de website www.baduhenna.nl 

en op onze Facebookpagina. 

* Ook interessant 

Tijd van grote veranderingen  

• Het jaar 1000 staat volop in de schijnwerpers. Het midden van de Middeleeuwen, de 

periode 900-1100, is voor Nederland een tijd van ingrijpende veranderingen in 

landschap, bevolking, bebouwing, taal en cultuur. Tussen 900 en 1100 ontstaat een 

‘Nederland’ dat nu nog herkenbaar is, met dijken om ontgonnen land, een burcht na 

elke rivierbocht en kerktorens aan de horizon. 

 

• Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden neemt je mee op een kleurrijke tijdreis door 

het midden van de Middeleeuwen, met het jaar 1000 als eindbestemming. De 

expositie brengt je dicht bij de mensen van deze tijd en hun ideeën over de wereld. 

 

• ‘De Makers van Holland’ 

Tot en met 16 juni is in Huis van Hilde de tentoonstelling ‘De Makers van Holland’ te 

zien over hoe onze voorouders tussen 900 en 1300 de basis hebben gelegd voor het 

‘Holland’ van nu. Wie waren zij en wat leert de archeologie ons over hen? 

Recent verscheen de publicatie ‘Noord-Holland in het 1e millennium’, twee rijk 



geïllustreerde delen over de archeologie en aanverwante wetenschappen in Noord-

Holland uit de eerste tien eeuwen van onze jaartelling. 

 

• Lezingenserie ‘Noord-Holland in het 1e millennium’ in Huis van Hilde te Castricum: In 

een serie van vijf lezingen worden diverse onderwerpen op het raakvlak van 

archeologie, taalkunde, geschiedenis en mythologie uit de publicatie nader belicht. 

De lezingen worden gehouden op vijf donderdagavonden in februari en maart. Kijk 

voor meer informatie op de website van Huis van Hilde.  

 

• Het Museumkwartier op het Landgoed Willibrordus telt naast ons Archeologisch 

Museum Baduhenna nog drie andere musea t.w. Toverlantaarnmuseum, De 

Verhalenkamer en Historisch Museum Heiloo; ook zeer de moeite waard! 

 

Archeologisch museum Baduhenna 
Kennemerstraatweg 464 - ruimte -1.34 

1851 NG Heiloo 
www.baduhenna         info@baduhenna 

 

 


